


Ontdek de schatten van de kerk

De hoogtepunten van de kerk hebben we voor je geselecteerd.
Achter ieder punt schuilt een b zonder verhaal. Haal de
audiotour b de balie om de verhalen te ontdekken.

Dit is een van de vier
biechtstoelen in de Sint
Jan. Op de vier pilaren
zie je prachtig gesneden
beelden van heiligen.

Reizende

doopvont

Deze houten doopvont

op wielies kan makkelik et
van plaats wisselen in

de kerk. De motieven op

het deksel hebben een

symbolische betekenis.

De grote koperen overkapping
boven het altaar heet een
baldakijn. Hendrik Valk maakt
het ontwerp en laat het door
Antwerpse koperwerkers
uitvoeren. De gehamerde
koperplaten getuigen van een
knap staaltje vakmanschap.

Architect Hendrik Valk
houdt van ambachtelijk
handwerk en traditionele
materialen. In het metsel -
werk laat hij sierbanden in
groen geglazuurd baksteen
aanbrengen.

Bij het inwijden van de

kerk voert de bisschop

een aantal rituelen uit,
waaronder het zalven van de
kerkmuren. Op elke gezalfde
plek vind je een tegeltje met
een Maltezer kruis.

Verhalen in reliéf
Kunstenaar Charles Eijck maakt
veertien terracotta tegelreliéfs.
Op elk tableau zie je een
tafereel uit de lijdensweg van
Christus. Eijck koos ervoor

om met klei te werken. Al
boetserend modelleerde hij de
voorstellingen: het is alsof de
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| Bogen en koepels

De centrale koepel domineert

de kerk. Samen met de kleinere
koepels en de bogen creéert
architect H. Valk een prachtig
ruimtelijk effect. Let op de bij -
zondere vorm van de bogen tus -
sen de pijlers. Ze komen samen
in een paraboolvormige punt. Dit
noem je een ‘kettinglijnboog’.

Een krans van
licht

De kleurrijke ramen in de
koepel vormen een licht -
krans boven je hoofd. In
de glas-in-loodramen zijn
zestien profeten uit het
Oude Testament te zien.
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3 en geeft het een strakke

(HETL UL < moderne uitstraling.

HHH” ‘ H Het instrument is in 1932
in de Sint Jan geplaatst.
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Jansenistisch

kruisbeeld

Dit kruisbeeld is rond 1700
gemaakt en van goudverf voor -
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zijn armen omhoog in plaats

van zijwaarts. Dit symboliseert
de jansenistische leer dat niet
alle mensen zijn voorbeschikt
om in de hemel te komen.
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